
12 Welkom, tweede editie 1 

Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in 
hun harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot 
een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 
Hebreeën 8:10 
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Revival Fellowship Holland 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Bijeenkomsten van de Revival Fellowship Holland vinden plaats op: 
Zondag  14.00 uur en 17.00 uur 
Woensdag 19.30 uur 
Zaterdag 19.30 uur (diverse activiteiten, info 010-4141856) 
 
Dordrecht 
Kromhout 95, 3311 RE  Dordrecht 
Telefoon: 078-6146173 & 06-53537338 
 
Rotterdam 
2e Sint Janshof 16, 3011 SG  Rotterdam 
Telefoon:  010-4141856 & 06-53537338 
 
Almere 
Basisschool De Ark 
Middenhof 210, 1354 EV  Almere-Haven 
Telefoon: 06-24208321 & 06-53537338 
woensdag  19.30 uur huisbijeenkomst  
voor adres in uw wijk: telefoon 06-24208321 
 
 
www.revivalfellowship.nl 
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‘Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren…Hij verkwikt mijn ziel ... Gij maakt mijn hoofd vet 

met olie, mijn beker is overvloeiende... Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen 

al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen’   

Psalm 23. 

 

Vergeet nooit dat je nu een deel bent van Gods familie.  

Als je vragen hebt, praat dan met jouw pastor. 

 

3 

Inhoud 
 
 
 
Welkom bij onze familie…………………………...….4 
 
 
 
Wat betekent wederom geboren zijn?……………….4 
 
 
 
Wat verandert er?……………………………………...5 
 
 
 
Multicultureel?…………………………………………..5 
 
 
 
De Bijbel lezen………………………………………….7 
 
 
 
Bidden en overwinnen…………………………………7 
 
 
 
Bijeenkomsten en fellowship………………………….8 
 
 
 
Financiën………………………………………………..9 
 
 
 
Veel plezier in je nieuwe leven………………………..9 



4 

Welkom bij onze familie 

 

De Revival Fellowship is een deel van een wereldwijde geestelijke opwekking.  Overal realise-

ren mensen zich dat de Bijbel een duidelijk antwoord geeft op de vraag "wat moet ik doen om 

behouden te zijn?" 

 

Uw beslissing om God te volgen en te doen wat de Bijbel zegt om behouden te zijn, is een 

geweldig begin voor een nieuw leven.  Wij heten u welkom bij dit deel van Gods familie en 

kijken er naar uit u te leren kennen. 

 

De Christelijke gemeente begon bijna 2000 jaar geleden.  De Bijbel leert ons dat de discipelen 

samen aan het wachten waren op wat Jezus noemde "de belofte van de Vader" (Johannes 

14). Op de Pinksterdag (een Joodse feestdag) werden ze allemaal vervuld met de Heilige 

Geest en begonnen ze te spreken in nieuwe talen – nieuwe tongen (Handelingen 2). 

 

Wat betekent wederom geboren zijn? 

 

Toen Jezus met Nicodemus sprak (Johannes 3) zei Hij "Tenzij een man wederom geboren 

wordt, hij kan het Koninkrijk van God niet zien" (vers 3).  Hij legt vervolgens verder uit, " tenzij 

iemand wederom geboren wordt, hij het Koninkrijk van God niet kan ingaan" (vers 5).  Het is 

duidelijk dat het essentieel is om wederom geboren te worden om zo het Koninkrijk van God in 

te kunnen gaan.  

Wat is "wederom geboren zijn" dan?  Jezus zegt "Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is 

vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is Geest.  Verwonder u niet, dat Ik u gezegd 

heb: Gijlieden moet wederom geboren worden."   

Ons natuurlijke leven begint met de geboorte en gaat gepaard met een hoop lawaai en de start 

van ons geestelijke leven is net zo bijzonder.  Dit gebeurt wanneer we geboren zijn uit water en 

Geest.  

 

Geboren worden "uit water" is de doop door volledige onderdompeling na de "bekering" – een 

hele belangrijke stap wanneer we besluiten dat we God op de eerste plaats willen zetten in ons 

leven en Hem onze perfecte partner willen laten zijn.  De doop symboliseert de begrafenis van 
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Financiën 

 

Onze gemeentes worden gefinancierd door de vrijwillige giften (of tienden) van de gemeente-

leden. Dit is een persoonlijke zaak tussen het individu en God, maar het voorbeeld in de 

Bijbel is om een tiende van onze netto inkomsten te geven  

(Genesis 28:22, Leviticus 27:32).  Het geven van giften is een indicatie van ons verlangen 

om het werk van de fellowship te ondersteunen en onze waardering voor Gods zegen in ons 

leven. Maleáchi 3:10 zegt 'Brengt al de tienden in het schathuis, opdat er spijze zij in Mijn 

huis; en beproeft Mij nu daarin, zegt de HEERE der heirscharen, of Ik u dan niet opendoen 

zal de vensteren des hemels, en u zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen 

zullen.’ 

Er staan veel geschriften in de Bijbel die ons vertellen over het verband tussen zaaien en 

maaien.  Als je graan bezit, kun je er brood van bakken en dat opeten, of je zaait het uit en 

oogst meer graan.  Dit is een belangrijk principe.  

 

Veel plezier in je nieuwe leven 

 

Soms zijn er omstandigheden die de blijdschap en vrede die de Heilige Geest ons geeft, 

negatief beïnvloeden.  

Oude gewoontes kunnen de kop opsteken en ons verleiden of het ons moeilijk maken.  

Vrienden en familie kunnen kritiek op ons hebben of zich vijandig gedragen.  Soms kunnen 

we zelfs teneer geslagen worden door traumatische ervaringen en herinneringen uit het ver-

leden. 

 

In de Bijbel worden we aangemoedigd om één dag tegelijk te nemen (Matthéüs 6:34), om 

aan goede dingen te denken (Fillippenzen 4:8) en om sterk te zijn in het geloof – 'Zo onder-

werpt u dan Gode; wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden’ (Jacobus 4:7). 

 

Als we denken aan alles wat God voor ons heeft gedaan om ons te genezen en onze levens 

te zegenen.  Wanneer we lezen over Zijn beloftes, de gaven en de voordelen die voor ons 

zijn weggelegd door het offer van Jezus Christus, worden wij weer blij en verwonderen we 

ons over het feit dat God ons gekozen en gezegend heeft, terwijl we zo onwaardig waren. 
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komt. ‘Maar die volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden' (Matthéüs 10:22). 

 

Elk probleem dat we overwinnen met Gods kracht maakt ons sterker en geeft ons vertrouwen 

in de toekomst.  We begrijpen dat we nooit moeten opgeven en dat God een perfect plan heeft 

voor ons leven.  In Romeinen 8:31 staat ‘ als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?’  God 

heeft pastors aangesteld om ons te helpen en te begeleiden. Laat het hen weten wanneer je 

moeilijkheden hebt, iets fout gedaan hebt of wanneer je worstelt met andere problemen, zodat 

ze je kunnen helpen.  Pastors zijn geen heersers over je leven, maar herders die dienen en 

leiden. 

Het is essentieel om elke dag in de Geest te bidden, niet alleen voor wat we nodig hebben, 

maar ook om blijk te geven van onze dank en prijs aan God voor Zijn goedheid.  ‘Bid zonder 

ophouden’ (1 Thessalonicensen 5:17). 

 

Bijeenkomsten en fellowship 

 

Centraal in het evangelie staat de boodschap dat degenen die de Heilige Geest ontvangen, 

zonen en dochters van God geworden zijn (Romeinen 8:14-16).  Dit vormt de basis van een 

nieuwe familierelatie tussen Geestvervulde gelovigen als "broeders en zusters". God brengt 

mensen van verschillende sociale, intellectuele en etnische achtergronden samen en maakt 

ons allemaal geliefde leden van deze familie. 

 

De Bijbel zegt dat de mensen in de eerste gemeente " … waren volhardende in de leer der 

apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods (het avondmaal houden), en in 

de gebeden" (Handelingen 2:42) en zegt ook: "En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet 

nalaten" (Hebreeën 10:25).  Koester de mogelijkheden die er zijn om samen te komen als een 

Geestvervulde familie in de Heer en laat ze op de eerste plaats komen in je leven. Het is vaak 

noodzakelijk om conflicterende gewoonten te veranderen zodat ze passen in ons nieuwe le-

ven. 

 

Regelmatig het Woord van God horen, aan het avondmaal deelnemen, de gaven van de Geest 

horen en er zelf aan deelnemen en samen zingen voor de Heer zijn dingen die heel erg be-

langrijk zijn voor onze groei. Onze aanwezigheid, als standvastige, blije gelovigen moedigt 

anderen aan.  Als je problemen hebt, blijf dan niet weg bij de fellowship, maar blijf betrokken en 

zorg dat ze opgelost worden.  
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onze huidige manier van leven, zodat we een schoon en nieuw leven kunnen beginnen, geleid 

door de Heilige Geest. 

Wanneer we "geboren worden uit de Geest" gebeurt er iets heel bijzonders met ons, inclusief 

het spreken in tongen.  

God is gereed en gewillig om de Heilige Geest te geven aan degenen die Hem daar om vra-

gen.  

 

Wat verandert er? 

 

De Bijbel zegt dat de Heilige Geest ons in alle waarheid zal leiden.  Je zal merken dat er een 

nieuw verlangen is om de Bijbel te lezen.  Wanneer je de Heilige Geest hebt ontvangen, wordt 

de Bijbel een levend Boek, wat is op jezelf van toepassing en gemakkelijk om te begrijpen.  "Ik 

zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot 

een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn" (Hebreeën 8 : 10). 

Veel van onze oude gewoontes voelen niet goed nu de Heilige Geest in ons woont - liegen, 

bedriegen, vloeken, roken, drinken, drugs, immoraliteit en haten, bijvoorbeeld.  

We worden ons bewust van het feit dat deze dingen onacceptabel zijn voor God en er is een 

verlangen om deze dingen te veranderen. Maar soms is verandering moeilijk  

(lees Romeinen 7).  Dit is één van de belangrijkste redenen waarom God ons de Heilige Geest 

geeft; zodat Deze in ons kan leven en groeien en ons de kracht geeft om te veranderen.  

Velen hebben ervaring met onmiddellijke verlossing van langdurige verslavingen. 

We voelen een groot verlangen om anderen te vertellen over de grote verandering die God 

heeft bewerkstelligd in ons leven.  God verwacht van ons dat we  "uitgaan en het evangelie 

prediken aan alle creaturen"  (Markus 16:15). 

We zijn Zijn ambassadeurs; Jezus zei  ‘Gij zijt het licht der wereld’ (Matthéüs 5:14). 

 

Multicultureel? 

 

Er wordt veel ophef gemaakt in Nederland over een zogenaamde multiculturele samenleving. 

Het is bekend dat onze culturele achtergrond een grote invloed op ons uitoefent. Het beïnvloed 

ons gedrag, hoe we ons kleden, onze haarstijl en de sieraden die dragen. 

Mensen waar we mee in aanraking komen beoordelen ons naar ons uiterlijk en nemen ons 
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serieus (of niet) in wat we zeggen naarmate ons uiterlijk geaccepteerd wordt door de mensen 

waar we mee spreken. Of we dat nu accepteren of niet, het is gewoon een feit.  

 

In Gods koninkrijk is er geen multiculturele samenleving. Er is maar één cultuur, Gods cultuur. 

 

We hoeven niet meer de aandacht te vestigen op onze oude cultuur door het dragen van be-

paalde kleding, aparte haarstijlen, piercings in het gezicht, wenkbrauwen, neuzen enzovoort.  

De Bijbel vertelt ons dat we niet gelijkvormig hoeven te zijn aan wat de wereld van ons ver-

wacht (Romeinen 12: 1-3) maar dat het succes van ons nieuwe leven juist afhankelijk is van 

onze bereidheid om te veranderen. 

In Australië was er een Hollandse club, een Griekse club, een Italiaanse club die allen hun 

eigen cultuur en tradities hooghielden. 

In Nederland is er de Turkse club, de Marokkaanse Club, de Antilliaanse club en zelfs een 

Australische club. Ook allen met hun eigen culturen en tradities. 

 

Geen van deze tradities en culturen geeft het gewenste resultaat, het maakt mensen niet ge-

lukkig, geeft geen genezingen en brengt ze zeker niet in het Koninkrijk van God. 

 

U bent nu deel geworden van Gods cultuur. Als zodanig wilt u vanzelfsprekend een goed getui-

genis zijn en u wilt dat mensen u serieus nemen als u met ze spreekt over uw nieuwe leven.  

Dit gaat niet gebeuren als uw oude leven nog duidelijk zichtbaar is! 

 

Zo we gaan naar de kapper, we gooien sommige kleren in de vuilnisbak en we verwijderen 

overtollig metaal van ons uiterlijk.  

We zijn Christenen geworden. We vragen ons af: “hoe zou Jezus zichzelf presenteren?” en wij 

doen hetzelfde. 

2 Korinthe 5:17  Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is 

voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. 

 

Er is natuurlijk een redelijke tijd beschikbaar voor mensen om te wennen aan hun nieuwe le-

ven. In de Revival Fellowship wordt er echter verwacht dat nieuwe mensen zo snel mogelijk 

leren begrijpen waarom deze veranderingen nodig zijn. 

Specifieke vragen stellen over dit onderwerp is natuurlijk mogelijk. 
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De Bijbel lezen 

 

De hele Bijbel staat vol met aanwijzingen voor ons, maar de brieven (alle brieven die geschre-

ven zijn naar de eerste gemeenteleden) zijn geschreven aan Geestvervulde Christenen, dat is 

onze post.  Hierin vinden we instructie, correctie, hoop en aanmoediging. 

 

Wanneer we de Heilige Geest ontvangen, worden we geboren in een geestelijke familie, en net 

als pasgeboren baby's hebben we de "melk" van Gods Woord nodig om te groeien.  

Zelfs degenen die al kennis hadden van de Bijbel zullen merken dat het Woord levend wordt 

door het begrip dat de Heilige Geest geeft. 

 

Het is belangrijk om elke dag tijd te nemen om de Bijbel te lezen, zodat het een deel wordt van 

je dagelijkse routine. 

Het evangelie van Johannes (het leven van Jezus), Handelingen (het begin van de Christelijke 

gemeente) en al de boeken van Romeinen tot en met Judas (brieven) zijn een goede start om 

je dagelijkse studie mee te beginnen.  Gebruik de Bijbel als een leidraad voor je leven. 

 

Een andere manier om geestelijk te groeien, is het horen van het Woord van God bij de bijeen-

komsten.  

Maak aantekeningen van de gesprekken, bid over deze gedachten en de geschriften geduren-

de de week.  

 

Bidden en overwinnen 

 

Wanneer we vervuld worden met de Heilige Geest, geeft God ons een wonderbaarlijke vreug-

de en vrede -  'En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen 

bewaren in Christus Jezus.’ (Fillippenzen 4:7). 

 

Toch gaan we allemaal van tijd tot tijd door moeilijkheden, verdrukkingen en spanningen in ons 

leven.  

We leren om onze problemen te overwinnen door de kracht van God, door Zijn leiding te zoe-

ken, op Zijn Woord te vertrouwen en Hem standvastig te volgen, ongeacht wat er op ons pad 


