
De zoektocht 
 

Wij leven in een tijd waar de wereld economie steeds meer 

verstrengeld raakt en de beslissingen over ons leven soms van de 

andere kant van de aardbol komen. 

Het poolijs is aan het smelten, de water niveaus zijn aan het stijgen en 

de “Global Environment Outlook” van de Verenigde Naties 

rapporteert dat natuurrampen zoals overstromingen, wervelstormen 

en langdurige droogten steeds meer voorkomen met steeds meer 

desastreuze gevolgen. 

Wij hebben duizenden soorten dieren, vissen, planten en vogels 

uitgeroeid en zijn stevig onderweg om ook onszelf uit te roeien. 

Sinds het einde van de tweede wereldoorlog zijn meer dan 50 

miljoen mensen omgekomen in oorlogen. Over de laatste jaren 

sterven elke dag wereldwijd 1000 soldaten en 5000 burgers als gevolg 

van voortdurende conflicten, natuurrampen en honger. 

Sterfgevallen veroorzaakt door tabak en alcohol gebruik worden, 

volgens de WHO (World Health Organisation), berekend op meer 

dan 4 miljoen per jaar en er wordt verwacht dat dit zal stijgen tot 

meer dan 8 miljoen in 2020. Om over ziektes zoals Aids maar te 

zwijgen! 

In 1960 deed het Franse Journaal, “Science et Vie” een onderzoek 

naar wat de verwachting van de mensen was voor het jaar 2001.  

Door de wetenschappelijke en medische vooruitgang was de 

verwachting voor een langer en gezonder leven en door de opkomst 

van allerlei arbeidsbesparende apparatuur, verwachtte men een 

stijgende productie met minder werkuren. Een soort paradijs op 

aarde dus.  De werkelijkheid is, zoals we nu weten wel geheel anders. 

In de zestiger jaren werkte de meeste mensen ongeveer 40 uur per 

week, en de vrouwen werkten voornamelijk thuis. Tegenwoordig 

werkt het gemiddelde middenkader 60 uur per week en de toename 

in reizen, soms naar het buitenland neemt vele uren in beslag. 

En als we dan naar huis gaan, ligt ook daar het werk op ons te 

wachten. Onze zeldzame privé tijd wordt gestolen door mobiele 

telefoons, faxen en e-mail die ons vergezellen naar de badkamer, 

slaapkamer en zelfs op vakantie. 

Een onderzoek in het jaar 2000 door “Roper Starch Worldwide” 

wees uit dat  vele mensen zich zorgen maken over de groeiende 

criminaliteit, kwaliteit van de opvoeding en het algemene drugs 

gebruik. 

Dus zijn we moe, gestresst en depressief. 

 

De WHO (World Health Organisation) verwacht dat in de komende 

tien jaar meer dan 20% van de bevolking zwaar depressief zal 

worden. Kennis en technologische vooruitgang blijkt ons geen 

bescherming te bieden tegen al deze problemen. Onze  zoektocht 

heeft ons nog steeds niet gebracht waar we naar 

streven. 

 

Waar zoeken we nu eigenlijk naar? 

 

God weet het en Hij wil graag 

de lege plek in je leven vullen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijeenkomsten van de 

Revival Fellowship Holland 
 

zondag     14.00 uur en 17.00 uur  

woensdag    19.30 uur 

Zaterdag   19.30 uur diverse activiteiten 

 

Rotterdam 

2e Sint Janshof 16, 3011 SG  Rotterdam 

Telefoon 010-4141856 & 06-53537338 
 

Dordrecht 

Kromhout 95, 3311 RE  Dordrecht 

Telefoon 078-6146173 & 06-53537338 
 

Almere-Haven 

Basisschool De Ark 

Middenhof 210, 1354 EV  Almere-Haven 

Telefoon: 06-24208321 & 06-53537338 
woensdag  19.30 uur huisbijeenkomst  

voor adres in uw wijk: telefoon 06-24208321 

 

www.revivalfellowship.nl 

zouden worden, welke den Heiligen Geest ontvangen hebben, 

gelijk als ook wij? 

48  En hij beval, dat zij zouden gedoopt worden in den Naam des 

Heeren. Toen baden zij hem, dat hij enige dagen bij hen wilde 

blijven. 

 

Verdere referenties: 
Handelingen 19: 1 - 7 

Handelingen 8: 14 - 19 

 

Enige referenties over spreken in tongen: 
Johannes 4: 23 - 24 

1 Korinthe 14: 4 + 14 (verklaring) 

1 Korinthe 14: 2 

2  Want die een vreemde taal spreekt, spreekt niet den mensen, 

maar Gode; want niemand verstaat het, doch met den geest 

spreekt hij verborgenheden. 

 

De conclusie: 
Geboren uit Geest is vervuld zijn met de Heilige Geest met het 

bewijs van spreken in tongen.  
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… geboren uit water 

en Geest 
(Johannes 3 : 5) 



Wederom Geboren 
 

Uit de volgende referenties kan een zeer duidelijk beeld gevormd 

worden hoe men wederom geboren kan worden. 

 

Johannes 1: 12 - 13  

12  Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht 

gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam 

geloven; 

13  Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch 

uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn. 

 

Johannes 3: 1 - 8 

1  En er was een mens uit de Farizeen, wiens naam was 

Nicodemus, een overste der Joden; 

2  Deze kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi, wij 

weten, dat Gij zijt een Leraar van God gekomen; want niemand 

kan deze tekenen doen, die Gij doet, zo God met hem niet is. 

3  Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg 

Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het 

Koninkrijk Gods niet zien. 

4  Nicodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren 

worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders 

buik ingaan, en geboren worden? 

5  Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand 

niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk 

Gods niet ingaan. 

6  Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit 

den Geest geboren is, dat is geest. 

7  Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet 

wederom geboren worden. 

8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar 

gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een 

iegelijk, die uit den Geest geboren is. 

 

Titus 3: 5 

5  Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der 

rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn 

barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing 

des Heiligen Geestes; 

 

Zonder wederom geboren te zijn is er dus geen begrip, geen 

ingang tot Gods Koninkrijk mogelijk. 

 

De conclusie: 
Geboren worden uit "Water en Geest". 
 

 

 

Geboren uit Geest 
 

Dit betekent vervuld worden met de Heilige Geest en is 

beschreven in de volgende geschriften over de eerste Gemeente.  

 

Handelingen 2: 1 - 4 vertelt over de eerste keer. 

1  En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij 

allen eendrachtelijk bijeen. 

2  En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als 

van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, 

waar zij zaten. 

3  En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en 

het zat op een iegelijk van hen. 

4  En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en 

begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf 

uit te spreken. 

 

Handelingen 2 vers 14 - 18  Petrus vertelt wat dit fenomeen 

betekent en in vers 32 - 33 wordt het duidelijk dat het ontvangen 

van de Heilige Geest zichtbaar en hoorbaar was. 

14  Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem, en 

sprak tot hen: Gij Joodse mannen, en gij allen, die te Jeruzalem 

woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw oren 

ingaan. 

15  Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt; want het is 

eerst de derde ure van de dag. 

16  Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joel: 

17  En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten 

van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen 

profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden 

zullen dromen dromen. 

18  En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, 

zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen 

profeteren. 

32  Dezen Jezus heeft God opgewekt; waarvan wij allen getuigen 

zijn. 

33  Hij dan, door de rechter hand Gods verhoogd zijnde, en de 

belofte des Heiligen Geestes, ontvangen hebbende van den 

Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. 

 

Handelingen 10: 44 - 48 

44  Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op 

allen, die het Woord hoorden. 

45  En de gelovigen, die uit de besnijdenis waren, zovelen als met 

Petrus gekomen waren, ontzetten zich, dat de gave des Heiligen 

Geestes ook op de heidenen uitgestort werd. 

46  Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen, en God 

groot maken. Toen antwoordde Petrus: 

47  Kan ook iemand het water weren, dat dezen niet gedoopt 

Geboren uit water 
 

Dit betekent dopen door onderdompeling, dit wordt duidelijk 

in: 

 

Markus 16: 16 - 20 

16  Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; 

maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. 

17  En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen 

volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe 

tongen zullen zij spreken. 

18  Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks 

zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de 

handen leggen, en zij zullen gezond worden. 

19  De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is 

opgenomen in den hemel, en is gezeten aan de rechter hand 

Gods. 

20  En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere 

wrocht mede, en bevestigde het Woord door tekenen, die 

daarop volgden. Amen. 

 

Handelingen 2: 37 - 38 

37  En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en 

zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen 

mannen broeders? 

38  En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u 

worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving 

der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. 

 

Jezus was zelf ook gedoopt en gaf daarmee zelf het voorbeeld 

in: 

 

Mattheus 3: 13 - 15 

13  Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot Johannes, 

om van hem gedoopt te worden. 

14  Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig 

van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij? 

15  Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want 

aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij 

van Hem af. 

16  En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het 

water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en Hij zag 

den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem 

komen 

 

De conclusie: 
Dopen door onderdompeling als volwassenen. 

 


