
Johannes 14 

12 Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die in Mij 

gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal 

meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn 

Vader. 

13 En zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik 

doen; opdat de Vader in den Zoon verheerlijkt 

worde. 

14 Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het 

doen. 

Jesaja 53 

3 Hij was veracht, en de onwaardigste onder de 

mensen, een Man van smarten, en verzocht in 

krankheid; en een iegelijk was als verbergende het 

aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben 

Hem niet geacht. 

4 Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich 

genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch 

wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen 

en verdrukt was. 

5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om 

onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die 

ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn 

striemen is ons genezing geworden. 

Markus 16 

15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele 

wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. 

16 Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal 

zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal 

verdoemd worden. 

17 En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze 

tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen 

uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken. 

18 Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets 

dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op 

kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen 

gezond worden. 

19 De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is 

opgenomen in den hemel, en is gezeten aan de 

rechter hand Gods. 

20 En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal, en de 

Heere wrocht mede, en bevestigde het Woord door 

tekenen, die daarop volgden. Amen. 
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Door Christus die 

altijd dezelfde is. 
(Hebreeën 13: 8) 
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Genezing 
Door Christus die altijd dezelfde is. 
(Hebreeën 13: 8) 

 
Jezus zei, “En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen 

volgen: ...op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond 

worden.”(Markus 16: 17) 

 

De God van de Bijbel is een God die geneest. Zijn ware natuur is om te 

herstellen en gezond te maken. Ook in het Oude Testament was God 

voor Zijn volk de Heelmeester van hun lichamen. 

Voor hen was Hij “Jehovah-raphah”, de genezer. We lezen dat Hij 

zorgde voor het lichamelijk welzijn van degenen die Hem volgden en die 

Hem geloofden. 

 

Tot Israël zei God : “Is het, dat gij met ernst naar de stem des Heeren 

uws Gods horen zult, en doen, wat recht is in Zijn ogen, en uw oren 

neigt tot Zijn geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal ik geen van de 

krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland gelegd heb; want Ik ben de 

Heere, uw Heelmeester!” 

(Exodus 15: 26) 

 

De Psalmist zegt in Psalm 105: 37: “En Hij voerde hen uit met zilver en 

goud; en onder hun stammen was niemand, die struikelde.” 

En opnieuw, in Psalm 107: 20: “Hij zond Zijn woord uit, en heelde hen, 

en rukte hen uit hun kuilen.” 

 

Vele geschriften getuigen van de geneeskracht van God, en hoe Zijn 

woord kracht en verlossing betekent voor degenen die het aandurven 

om Zijn beloften te aanvaarden.  

Het is dan ook logisch dat Jezus, het vlees geworden Woord van God 

(Johannes 1: 14), veel wonderbaarlijke genezingen verrichtte. 

 

De ziekte – een vloek genoemd 
 

Paulus schrijft in de brief aan de Galaten (3: 13): “Christus heeft ons 

verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons...” 

 

Dit is een fantastische belofte, omdat we ons realiseren dat de vloek in 

het oude testament elke soort ziekte inhoudt, die we vandaag de dag 

kennen. In Deuteronomium 28 vinden we een uitgebreide lijst met 

zegeningen voor degenen die gehoorzaam zijn, en ook een dergelijke lijst 

met vervloekingen voor de ongehoorzame.  

Let op de ziektes die over de mensheid zouden komen – ziektes die 

vandaag de dag vernietigend zijn. Kijk in het bijzonder eens naar vers 28, 

waar geschreven staat over “onzinnigheid” (mentale ziektes), blindheid, 

en verbaasdheid (consternatie, ontsteltenis) des harten, ziektes die elk 

jaar plotseling en onverwacht wereldwijd miljoenen families treffen.  

 

Door God zijn we vrijgemaakt van deze vervloekingen door het offer 

van Jezus Christus. 

 

Genezing door Jezus Christus 
 

Petrus scheef over Jezus : “Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam 

gedragen heeft op het hout; ...door Wiens striemen gij genezen zijt.” 

(1 Petrus 2: 24)   

Het is waar!! Hij redt en Hij geneest! Ongeacht waar ongelovige 

religieuze organisaties aan mogen twijfelen of wat ze zeggen, Gods 

kracht is in de handen van de ware gelovigen in Jezus Christus. 

Ja, door Zijn striemen zijn wij genezen.  

We lezen dat Jezus geslagen en gegeseld werd, en terwijl de zweep op 

Zijn rug terecht kwam, was het met ziekte voor eens en voor altijd 

gedaan. 

 

Jesaja spreekt ook over deze gebeurtenis : “Ik geef Mijn rug dengenen, 

die Mij slaan, en Mijn wangen dengenen, die Mij het haar uitplukken...”  

(Jesaja 50: 6). 

En wederom : “Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze 

ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf die ons den vrede 

aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing 

geworden.” (Jesaja 53: 5). 

 

Lees ook de geweldige getuigenissen van hen die genezen werden door 

het geloof in God. 

“Toen als het laat geworden was, hebben zij velen, van den duivel 

bezeten, tot Hem gebracht, en Hij wierp de geesten uit met den 

woorde, en Hij genas allen, die kwalijk gesteld waren;” 

(Matthéüs 8: 16). 

Wat een tegenstelling tot de ineffectieve religie van vandaag – door 

ongeloof blijven deze grote en machtige beloftes ongebruikt. 

 

Genezing in het evangelie 
 

Genezing werd niet alleen verkondigd door Jezus Christus, maar is 

doorgegaan bij de ware kerk, zoals beschreven in de Bijbel en is één 

van de gaven die God in de Gemeente gegeven heeft. 

(1 Korinthe 12: 9). 

Door het hele boek van Handelingen brengen de discipelen de kracht 

van God naar de mensen door de prediking van het Evangelie en 

genezing van de zieken.  

 

“En Filippus kwam af in de stad van Samaría, en predikte hun Christus. 

En de scharen hielden zich eendrachtelijk aan hetgeen van Filippus 

gezegd werd, dewijl zij hoorden en zagen de tekenen, die hij deed. 

Want velen, die onreine geesten hadden, gingen uit, roepende met 

grote stem; en vele geraakten en kreupelen werden genezen.” 

(Handelingen 8: 5 – 7). 

Genezing voor de Gemeente 
 

Jacobus schrijft over de voorzieningen van God voor de hele 

Gemeente. “Is iemand krank onder u? Dat hij tot zich roepe de 

ouderlingen der Gemeente, en dat zij over hem bidden, hem zalvende 

met olie in de Naam des Heeren. En het gebed des geloofs zal den 

zieke behouden, en de Heere zal hem oprichten...” 

(Jakobus 5: 14 , 15). 

Zie hier de uitnodiging, “Is iemand krank onder u?” Deze uitnodiging, 

net als die van bekering, is aan allen. 

“Dat hij tot zich roepe de ouderlingen der Gemeente”, niet een door 

een mens bedachte, krachteloze, moderne organisatie, maar de 

Geestvervulde, op de Bijbel gebaseerde Gemeente. 

 

Zoek het na in uw eigen Bijbel 
 

Voor degenen die het onderwerp genezing graag willen bestuderen in 

hun eigen Bijbel, hebben we een lijst toegevoegd met 

Bijbel referenties. 

 

Exodus 15: 26 

Exodus 23: 25 

Deuteronomium 7: 15 

Psalm 103: 2, 3 

Psalm 107: 19 – 21 

Spreuken 4: 20 – 22 

Jesaja 53: 5 

Matthéüs 4: 23, 24 

Matthéüs 8: 2, 3, 16, 17 

Markus 6: 56 

Markus 16: 15 – 18 

Johannes 14: 12 – 14 

Handelingen 6: 8 

Handelingen 8: 5 – 8 

Handelingen 19: 11, 12 

Romeinen 15: 18, 19 

1 Korinthe 2: 4 

1 Korinthe 12: 9 

Hebreeën 2: 3, 4 

Hebreeën 13: 8 

Jakobus 5: 14, 15 

1 Petrus 2: 24 

3 Johannes vers 2 - Voor alle gelovigen! 

 

 
 

De geschriften in deze folder komen uit de Staten vertaling Bijbel. 


